





Het biljet van dichterbij bekeken:
hoe wordt het beveiligd ?

1. Papier met klasse

Neemt men een bankbiljet vast, dan voelt men de
bijzondere kwaliteit van het papier, dat een
specifiek geluid maakt. Dit is een eerste stap in de
identificatie van het biljet.

Sommige zones op de voorzijde (zijde van het
portret) zijn voelbaar. De gravure en de dikte van
de inkt zorgen voor een duidelijk merkbaar reliéf op
de teksten en op de streepjes, wat identificatie door
visueel gehandicapten mogelijk maakt.

De grijze motieven zijn zo ontworpen dat ze bij het
kopiéren van uitzicht veranderen.

Het groen en het oranje van deze tekening verandert
bij het kopiéren.




4. Van de ene kleur naar de andere

Het cijfer 500 op de keerzijde glinstert als er licht
op valt en verandert van groen, over blauw naar
roze naar gelang van de gezichtshoek.

5. Tegen het licht: een verschillend beeld

Het watermerk stelt het fijn gestileerde portret van
René Magritte voor en zijn handtekening die daar
sterk mee contrasteert. De heldere delen komen
duidelijk tot uiting tegen een ondoorschijnende
achtergrond. Ze worden donker wanneer het biljet
tegen het licht wordt gehouden.

Aan de keerzijde is de veiligheidsdraad zichtbaar in
de vorm van een zilverkleurige stippellijn. Bij
tegenlicht is de veiligheidsdraad ondoorzichtig en
doorlopend en vindt men er over de hele lengte de
vermelding «500 F» op terug.

De precisic waarmee het biljet werd gedrukt, wordt
duidelijk als men de afbeelding van de tekening van
het sleutelgat bij tegenlicht bekijkt. De gekleurde
elementen aan de ene zijde vullen die aan de andere
zijde precies aan.
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7. Verborgen beeld

In de rechthoek verschijnt het cijfer 500 als men
het biljet op ooghoogte lichtjes schuin houdt in de
richting van het licht. Naargelang de positie van
het biljet wordt het cijfer helder of donker.
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In de witte rand van het watermerk staan aan beide
zijden van het biljet minuscule teksten gedrukt, die
met een vergrootglas leesbaar worden.
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Elders komt -in zeer kleine karakters- de nominale
waarde voor.
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Onder UV-licht vallen sommige groene en gele
motieven aan de keerzijde sterk op.

De veiligheidsdraad wordt groen en over het biljet
liggen rode, groene en blauwe vezeltjes verspreid.




kunst de mens helpen zichzelf, de wereld en de
kennis te ontdekken. Via zijn werken pakt hij de
grote existentiéle problemen aan en begeeft hij
zich op het onbekende terrein van de geest, enkel
gewapend met alledaagse voorwerpen. De beel-
den die hij schept en zeer nauwkeurig op doek
brengt, beschrijven de wereld, haar schoonheid,
haar poézie, maar ook haar mysterie.

Teneinde de idee, die per definitie onzichtbaar is,
zichtbaar te maken, schildert Magritte ver-
trouwde, aan de dagelijkse realiteit ontleende
voorwerpen die hij op een hoogst persoonlijke
manier ensceneert. Wij kennen die voorwerpen —
een schoorsteen, een raam, een deur, een blad,
een vogel, een mannequin, een schoen of een
appel — omdat ze deel uitmaken van onze ver-
trouwde leefwereld, maar door het magische van
zijn gedachte roept Magritte toevallige ontmoe-
tingen op, zonder gevoel voor logica, waardoor
ze ongewoon en mysterieus worden, beladen met
poézie. Als een tovenaar onttrekt hij ze aan hun
gewone omgeving en transformeert ze, hetzij
door metamorfose van de materie — een vrou-
wenlichaam van vlees wordt hout, een colbert is
vervaardigd uit steen... — hetzij door hun nor-
male verhoudingen te wijzigen, door het woord
aan het beeld te koppelen teneinde subversie op
te wekken, door hun verborgen gelijkenissen
op te speuren of ook nog door alle wetten van de
fysica te tarten. Magritte brengt opzettelijk onze
zekerheden aan het wankelen, hij wil noch
verleiden noch paaien; integendeel, hij valt ons
aan, brengt ons van de wijs, beangstigt ons. Toch
bevrijdt hij onze geest en effent de weg naar de
openbaring. Er is een voortdurende dialoog
tussen de kunstenaar en de werkelijkheid, tussen
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het nieuw geschapen beeld en de objectieve
werkelijkheid ervan.

Het afgewerkte doek is dus een begin, niet een
einde: het wordt steeds opnieuw geboren, tel-
kens anders, in ieder van ons, en elkeen vindt erin
terug wat hij zoekt... of wat hij vreest.

René Magritte overlijdt te Brussel in 1967.
Giséle OLLINGER-ZINQUE
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René Magritte

Magritte wordt geboren te Lessen op 21 novem-
ber 1898. Zijn kinderjaren brengt hij door in de
mijnstreek, te Gilly, waar het gezin zich vestigt
als René amper één jaar oud is. Nadien verhuist
hij naar Chételet en ten slotte naar Charleroi. Op
15-jarige leeftijd ontmoet hij er zijn toekomstige
echtgenote Georgette Berger. Van 1916 tot 1918
studeert Magritte aan de Academie voor Schone
Kunsten te Brussel. Dan reeds tracht hij, met de
middelen waarover hij beschikt, taferclen te
schilderen « waar hij iets in ziet ». « Met behulp
van de futuristische, kubistische en dadaistische
theorieén », aldus Magritte, « trachtte ik te schil-
deren op een wijze die voldoening schonk. Het
was een periode van zoeken en tasten die bijna
tien jaar duurde, zonder dat ik vond wat ik precies
zocht. Omstreeks 1926 staakte ik die verschil-
lende experimenten omdat ik toen ontdekte wat
volgens mij behoorde te worden geschilderd...
Wat moet worden geschilderd, is enkel een idee
die kan worden beschreven door de schilder-
kunst (...) Die idee « verenigt » niet om het even
wat, zij « vormt » niet, zij brengt de dingen zoda-
nig bijeen dat die zichtbare zaken het mysterie
oproepen zonder hetwelk er niets zou zijn...»

De schilderijen van Magritte behoren, hoe para-
doxaal ook, tot zowel de meest beroemde als de
meest raadselachtige van de 20%* eeuw : schoe-
nen worden voeten, een pijp is niet langer ecen
pijp, een locomotief rijdt uit de schoorsteen...
stuk voor stuk taferelen die de toeschouwer
verontrusten, beangstigen en in de war brengen
en waarvan hij moet toegeven dat hij ze niet
begrijpt. Voor René Magritte moet de schilder-
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